en altaar
|edT i) Troost

llemijn Weerts van Daal (theatermaker) maakte bijna
een jaar geleden, aan het begin van de coronatijd, een
altaartje. Puur voor zichzelf. Nu heeft ze een webshop en
werkt ze in opdracht.

had behoefte aan een plek om stil te staan. Een plek waar je een kaarsje kunt branden,
ar je dingetjes kwijt kunt, iets wat de kinderen hebben gemaakt, of een bloempje dat
je buiten vindt. Alles gecentreerd, zodat je niet overal in huis losse frutsels hebt liggen.
Omdat Willemijn tijdens die eerste lockdown genoeg tijd had, timmerde ze voor zichzelf
‘een houten altaar. “Ik kon het niks anders noemen dan een altaar. Omdat het iets was om
'ewust bij stil te staan.”

‘Waarom wilde je stilstaan?
“\oor mij is stilstaan een vorm van bidden. De een gaat naar een kerk of moskee, de
nder steekt een kaars aan, en ik sta stil bij mijn altaar thuis. Mijn moeder was niet lang
aarvoor overleden, en ik had behoefte aan een plek voor bezinning. Haar foto staat
eraltijd in, verder varieert de inhoud regelmatig.”

'Is het bedoeld om te herdenken?
,Z"’Ik noem het een troost & geluk-altaar. Bedoeld om te herdenken, te vieren en te koesteren.
Een half jaar geleden gebeurde er twee belangrijke dingen op dezelfde dag: ik werd peet-
' tante en tegelijkertijd overleed de vader van mijn vriendin veel te jong. Die gebeurtenissen
verdienden allebei evenveel aandacht. Toen heb ik een altaar met een extra verdieping
gemaakt, met bovenin een plek voor de overledene en onderin een plek voor het kindje
dat was geboren. Zo kon ik herdenken en vieren.”

Je maakt nu ook altaars voor anderen.
"Vriendinnen zagen het bij mij thuis en wilden ook zoiets. Toen is het zo'n beetje ontstaan
dat er mensen bij me kwamen met een verhaal, die me vertelden wat er in hun leven was
gebeurd. Dat inspireerde mij om voor hen een altaar te personaliseren. Ik probeer een
- beeld neer te zetten, een sfeer. Ik ben geen kunstenaar, maar het hoeft ook geen perfecte

tekenlng te zijn. Het gaat erom dat ik een verhaal vertel, soms is dat met materiaal en
~ kleuren, soms is dat met een schets.”

- Je moet er wel creatief voor zijn.

“Als kind maakte ik al graag dingen met mijn handen. Ik heb 17 jaar gewerkt als regisseur
en theaterdocent, en soms mocht ik voor een project ook het decor maken. Dat vond ik
eigenlijk nog leuker om te doen dan de voorstelling.”

Het lijken een soort mini-decors.
“I i zie steeds meer een link naar wat ik deed. Eigenlijk vertel ik al mijn leven lang verhalen,
als docent, als spreker, in het theater. Bij het maken van een altaar in opdracht mag ik als
het ware een stukje meelopen over het levenspad van iemand. Dat vind ik mooi. Ik ben
dan dichter bij de mensen dan in een theater, en vertaal hun verhaal op een andere, meer

persoonlijke manier.”
Diverse altaren, kant-en-klaar of in opdracht, zijn vanaf € 45,-

te koop via froostengeluk.nl. Ook verkoopt Willemijn snuisterijtjes
die je in een altaar kunt zetten. W




